
Norbert Peeters: Een ode aan onkruid of de relatie tussen mens en plant. 

 

Vrijdagavond 21 maart geeft botanisch filosoof een lezing over de waarde en betekenis van 
onkruid. Je kent ze wel die planten die op eigen houtje door je tuin gieren. Het is wieden geblazen 
om ze te proberen uit te roeien. Maar wat maakt een plant tot onkruid? Er zijn veel soorten die 
vroeger werden verguisd en nu tot de beschermde planten behoren. Andere soorten ondergaan 
het tegenovergestelde. De Japanse duizendknoop bijvoorbeeld werd in eerste instantie als 
siergewas naar Europa gehaald en nu willen we hem het liefst met wortel en tak uitroeien. 
Norbert Peeters, die gaat promoveren op het onderwerp, brengt een ode aan het onkruid. Hij 
vertelt enthousiast de verhalen achter deze planten en gaat in op de verhouding tussen mens en 
plant. Want we realiseren ons eigenlijk te weinig hoe belangrijk planten zijn. Neem alleen al ons 
voedsel!  

Norbert Peeters studeerde archeologie en filosofie aan de universiteit Leiden. In 2016 vercheen 
zijn debuut: Botanische revolutie, de plantenleer van Charles Darwin. Ook schreef hij Rumphius’ 
kruidboek, verhalen uit de Ambonese flora en Wildernisvernis, een filosoof in het Vondelpark. Hij 
is werkzaam als universitair docent aan Wageningen University. Norbert is een bevlogen 
verteller, een feest om naar te luisteren! 

 

 


